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Aşağıdakilerden hangisi Allah Teala'nın Hz. 
Adem'den Hz. Muhammed'e kadar gönderdiği tüm dinlerin ortak adıdır? 


A) İslamiyet 
B) Hıristiyanlık 
C) Yahudilik 
D) Haniflik 

E) Sabiilik 


Yüce Allah'ın ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Âdem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar Allah'ın (c.c.) göndermiş olduğu ortak mesaj tevhid inancıdır. Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına teslim olmak anlamına gelen İslam, bütün Peygamberlerin dininin genel adıdır. İslam, aynı zamanda Allah tarafından insanlığa gönderilmiş olan bütün dinlerin devamı ve tamamlayıcısıdır. 


Paragraftan aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? 


> 


Bütün peygamberlerin mesajı ortaktır. 


UJ 


İslam, Allah'a (c.c.) itaat etmek anlamına gelir. 


U © 


İlahi kaynaklı dinler İslam ile tamamlanmıştır. 


m 


) 
) 
) İslam, bütün dinlerin ortak adıdır. 
) 
) 


Bütün dinlerdeki emir ve yasaklar aynıdır. 


“Deyin ki: “Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verile- ne iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.” (Bakara suresi, 136. ayet.) 

“İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Fakat o, Hanif (Allah'ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir Müslüman'dı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi.” (Âl-i İmran suresi, 67. ayet.) 


Verilen ayet meallerinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? 


A) Bütün peygamberler Allah'a (c.c.) inanmışlardır. 

B) Hz. Musa ve Hz. İsa birer Müslüman'dı. 

C) Allah'a (c.c.) ortak koşanlar Müslüman olamaz. 

D) Hz.İbrahim bir Hanif olarak tevhid inancına sahipti. 

E) Müslümanlar sadece Hz. Muhammed'e iman 


ederler. 


DİNLER TARİHİ 
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2. Ünite 


İslam öncesi Arap toplumunun yaşadığı döneme Cahiliye Dönemi adı verilir. Bunun sebebi o toplumda okuma yazma bilenlerin sayısının az olması değil; putlara tapıp Allah'a ortak koşmaları ve insanlık onurunu zedeleyecek örf ve adetlere sahip olmalarıydı. Cahiliye toplumu kız çocuklarını maddi yönden yük görüyor, manevi yönden utanma sebebi sayıyordu. O dönemde bir baba kızını öldürmekte sakınca görmezdi. Güçlü olan aile ve kabileler güçsüz ve zayıf durumda olanlara saldırır, mallarını yagmalar, kadın ve çocuklarını köle olarak alırlardı. 


Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi'nin özelliklerinden değildir? 


A) Allah'a(c.c.) ortak koşmaları 


Tevhid inancına sahip olmaları 


U 


Zayıflara haksızlık yapmaları 


m 


) 
) 
C) Kız çocuklarından utanmaları 
) 
) 


İnsanları zorla köleleştirmeleri 


Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği ve çağrısı karşısında öncelikle inkârcı ve alaycı tavırlar sergilediler. Ona iman eden müminleri de alaya alıp küçümsediler. Peygamberimize (s.a .v.) 
hiçbir zaman yalancı demediler ancak getirdiği vahiyleri tasdik edip iman etmeyi de düşünmediler. 
O dönemde Kâbe putlarla doldurulmuştu. Kâbe ve civarındaki putları ziyarete gelenler Kureyş'e para ve itibar kazandırıyordu. Putları reddeden ve Allah'ın (c.c.) birliğine çağıran İslam yayılırsa bütün bu çıkarların elden gitmesi kesindi. Üstelik İslam herkesi eşit sayıyor, soy sop ve zengin fakir farkı gözetmiyordu. 
Bu yüzden Kureyş'in ileri gelenleri İslam'ı kendi çıkarları için tehlikeli gördüler. İslam'ın yayılmasını engellemek için her çareye başvurdular. 


Metne göre aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) iman etmeme sebeplerinden değildir? 


A) Mevcut düzenleri bozulacağı endişesi 

B) İslamiyet'in putları reddetmesi 

C) Menfaatlerini yitirme korkusu. 

D) Hz. Muhammed'e (s.a.v.) güvenmemeleri E) İslam'ın bütün insanları eşit kabul etmesi 


AİHL MESLEK DERSLERİ ÜNİTE KAZANIM TESTİ 





“Hâlbuki O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz! O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O'nun huzurun- da toplanacaksınız. O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de O'na aittir. 
Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?” (Mü'minün suresi, 78-80. ayetler.) 


Verilen ayet mealleri İslam inanç esaslarından hangisine vurgu yapmaktadır? 


A) Allah’a (c.c.) iman 
B) Kitaplara iman 

C) Peygamberlere iman 
D) Ahiret gününe iman 
E) Meleklere iman 


Kur'an-ı Kerim'deki ayetler incelendiğinde Allah'ın varlığından çok birliği üzerinde durduğu görülecektir. Çünkü insanların çoğu O'nun varlığını inkâr etmekten ziyade O'na ortak koşmaktadır. Oysa Kur'an bizlere tevhid inancını emretmektedir. Tevhid, Allah'ın (c.c.) varlığına, birliğine, O'ndan başka ilah olmadığına, eşi ve benzeri bulunmadığına başlangıcının ve sonunun olmadığına inanmaktır. Allah'a ait sıfatlarda her çeşit ortağı reddetmek İslam dininin en önemli özelliğidir. Bu özelliğiyle İslam, hem puta tapıcılıktan hem de Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi tahrif edilmiş dinlerden ayrılır. 


Yukarıdaki paragrafta tevhid inancının hangi özelliğinden bahsedilmemistir? 


A) Allah'tan (c.c.) başka ilah yoktur 

B) Bütün peygamberlere iman etmek gerekir C) Allah'ın (c.c.) eşi ve benzeri yoktur 

D) Allah (c.c.) sıfatlarında tektir 

E) Allah (c.c.) ezeli ve ebedidir. 
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DİNLER TARİHİ 
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2. Ünite 


İslam ümmetini önceki ümmetlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri kendilerine gönderilen kitapla birlikte bu kitabın ilk elden yorumu olan Peygamber'in yaşantısını sahih biçimde muhafaza etmeyi başarmış olmasıdır. Kendilerine kitap verilen önceki ümmetler bunu başaramadıkları için dinleri ve kitapları tahrif olmuştur. Başka bir deyişle, Tevrat ve İncil'in gereği gibi muhafaza edilemeyişinin en önemli sebebi, bu kitapların indirildiği Musa (a.s.) 
ve İsa (a.s.) peygamberlerin hayatlarının, yani dinin ilk elden pratiğinin güvenilir biçimde nesilden nesile aktarılamayışıdır. Hz. Muhammed bu gerçeğin farkında olduğu için ashabını şu sözleriyle uyarmış ve İslam'ın nasıl kıyamete kadar varlığını sürdüreceğinin sırrını açıklamıştır. “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Kur'an ve Sünnet.” (İmam Malik, Muvatta, Kader, 3.) 


Paragrafta anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İslam'ın evrensel bir din olduğu ve tüm insanlık için geçerli olduğu 


B) Kur'an'ı Kerim'in bozulmadan kıyamete kadar varlığını koruyacağı 


C) İslam'ın son ilahi din ve Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu 


D) Önceki ilahi kitapların zamanında yazıya geçirilmediği için bozulduğu 


E) Dininilkelden yorumu olan Peygamberlerin yaşantısına sahip çıkılması gerektiği 


Hangi davranışların ibadet olacağına ve ibadetlerin nasıl gerçekleştirileceğine karar verme, ibadetlere ait şekil ve şartları belirleme yetkisi sadece Allah'a (c.c.) 
ve O'nun seçtiği elçisine aittir. Kullar kendi tercih ve zevklerine göre ibadet belirleyemezler ve var olan ibadetlerde şekil ve şart değişikliği yapamazlar. Çünkü kulun Allah'a (c.c.) olan saygı ve teslimiyetini gösterebilmesi için tek yol olan ibadetlerin neler olduğu ve nasıl yerine getirileceği Allah Teâlâ ve Resulü (s.a.v.) 
tarafından belirlenmiştir. 


Paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? 


A) İbadetleri şeklini ve sayısını Allah ve Resul'ü belirler. 


B) İnsanlar ibadetleri kendilerine göre değiştiremezler. 


C) İbadetler Hz. Peygamberin gösterdiği gibi yapılır. 
D) Zamana ve şartlara göre yeni ibadetler olabilir. 


E) İbadetlerin nasıl olacağı kulun tercihine bırakılmamıştır. 


AİHL MESLEK DERSLERİ ÜNİTE KAZANIM TESTİ 





11. 


“Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.” (Nisa suresi, 80. ayet.) 


“Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında 

çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.” (Nisa suresi, 65. ayet.) 


“Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.” (Ahzâb suresi, 
36. ayet.) 


Verilen ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Hz. Peygamber hüküm verdiğinde müminlerin tercih hakkı yoktur. 


B) Resulullah'ın verdiği hükme razı olmak bir iman meselesidir. 


C) Hz. Muhammed'e itaat aynı zamanda Allah'a itaattir. 


D) Allah Resulu, Müslümanların yegâne rehberidir. 


E) Resulullah'ın hükmü hoşumuza gitmediğinde uymayabiliriz. 


Bütün ibadetlerin esası Allah'ı (c.c.) zikir gayesi ise insanı Allah'ın (c.c.) rızasına ulaştırmaktır. İbadetler- de asıl olan Allah'a (c.c.) olan kulluğumuzu tam bir teslimiyet ve gönül rızasıyla ifade etmektir. İbadetler ilk bakışta kul ile Allah (c.c.) arasında kalan ve ferdin Yaratıcıya karşı duyduğu saygı, itaat ve tazimi simgeleyen birer davranış olarak görülse de kişilik eğitiminin, insan ilişkilerinin ve toplumsal yapının iyileştirilmesini sağlayan bir fonksiyonları da vardır. 
İbadetlerin çeşitlerini ve yerine getiriliş şekillerini incelediğimizde bireysel açıdan hem ruhun hem de bedenin iyiliğini gözetmeye; toplumsal açıdan ise sosyal barışı temin etme yönünde katkıda bulunduklarını görürüz. 


Paragrafa göre ibadetlerin asıl amacı nedir? 


A) Bireyin kendisini ve insani ilişkilerini geliştirmesi 


Toplumsal düzenin sağlanması 


) 

C) Günahlara götüren zaaflardan kurtulmak ) Hemruhen hem de bedenen sağlıklı olmak ) 


Allah'a (c.c.) olan bağlılığı göstermek 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DİNLER TARİHİ 


13. 


“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyât suresi, 56. ayet.) 

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti...” (İsrâ suresi, 23. ayet.) 


“Hani, biz İsrailoğulları'ndan, “Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.”(Bakara suresi, 8. ayet.) 


“İman edip salih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onların mukafatlarini eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük taslayanlara gelince; (Allah) onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır.” (Nisa suresi, 173. 
ayet.) 

Ayet meallerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Tüm insanlar Allah'a (c.c.) ibadet etmek için yaratılmıştır. 


B) Anne babaya iyilik etmek Allah’in (c.c.) emridir ve ibadet sayılır. 


C) Bazı insanlar Allah'a (c.c.) kulluk etmekten uzak dururlar. 


D) Allah'a (c.c.) kulluk etmek namaz kılmaktan ibarettir. 


E) Allah'a (c.c.) kulluk edenler mukafatlarini fazlasıyla alacaklardır. 


Adaletiyle tanınan ve Müslümanların üçüncü halifesi olan Hz. Ömer, Kudüs'ü fethettikten sonra orada bulunan büyük bir kiliseyi gezerken ikindi namazı vakti gelir. Papaz burada namazını kılabileceğini belirtir. 
Hz. Ömer: “Müslümanlar bundan böyle burasının cami olmasını isteyebilir.” diyerek orada namaz kılmayı reddeder. 


Bu paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Hz.Ömer adaletiyle tanınır ve büyük fetihler yapmıştır. 


B) Müslümanlar başka dinlerin mabetlerinde de ibadet edebilir. 


C) Hz. Omer diğer dinlerin kutsal mekânlarına saygı duymuştur. 


D) Hz. Ömer Müslümanların kilisede namaz kılmasına izin vermemiştir. 


E) Hz.Ömer çeşitli şehirleri ve ülkeleri fethetmiştir. 
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14. 


İslam dini yeni bir din değil ilk insandan bu yana gönderilen dinlerin ortak adıdır. Kur'an'ı Kerim'de Müslumanlarin yerine getirmesi istenilen birçok ibadet Allah'ın daha önce göndermiş olduğu ilahi kitaplarda da aynı şekilde emredilmiştir. Şürâ suresi, 13. ayette şöyle buyurulur: “Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettigimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı.” 

Aşağıdakilerden hangisi paragrafı destekleyen bir ayet değildir? 


A)  “İsrailoğullarından, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin, insanlarla güzel güzel konuşun, namazı kılın, zekâtı verin. diye söz almıştık...” (Bakara suresi. 83. ayet.) 


B) “Biz de Musa ve kardeşine: ‘Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın, namazlarınızı da dosdoğru kılın. (Ey Musa!) Müminleri müjdele!” diye vahyettik.” (Yunus suresi, 87. 
ayet.) 


C) “Onlar öyle kimseler ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer; başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah için) harcarlar.’( Hac suresi, 35. ayet) 


D) “(Resülüm!) Kitap'ta İsmail'i de an. Gerçekten o, sözüne sadıktı, resul ve nebi idi. Halkına namazı ve zekâtı emrederdi; Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimse idi.” (Meryem suresi, 54-55. ayetler.) 


E) “(Lokman) Yavrucuğum! Namazı kil, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir.” (Lokman suresi, 
17. ayet.) 


T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
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2. Unite 


“Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olursa (da tıraş olmak zorunda kalır) fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin.” 
(Bakara suresi, 196. ayet.) 


Verilen ayette aşağıdaki ibadetlerin hangisinden bahsedilmemektedir? 


A) Namaz 
B) Oruç 
C) Hac 
D) Kurban 
E) Sadaka 


Kur'an'da Ehl-i Kitap'la ilgili olarak verilen; 
|. Allah'ın (c.c.) ayetlerini inkâr ettikleri 


Il. Hakla bâtılı karıştırdıkları 

IIl. İslam'ı benimsedikleri 

IV. Kendilerine verilen kutsal kitaba baglı oldukları V. Peygamberlerini öldürdükleri 


VI. Müslümanları tevhid inancına davet ettikleri 


bilgilerinden hangileri doğrudur? 


A) livell 
B) |ilveV 
C) IL lllveV 
D) Il, IV ve VI 
E) ill, IV ve VI 
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İhsân, bir şeyi iyi ve güzel yapmak ve başkasına iyilikte bulunmak anlamlarında kullanılır. İhsânın iki yönü vardır. Bir yönü, Allah'a karşı hiçbir şeyi ortak koşmadan ve rızası dışında bir şey beklemeden, Allah'ı görüyormuş gibi kullukta bulunmak; diğer yönü ise O'nun (c.c.) yarattıklarına karşı daima adaletli olmak, güzel ve iyi davranmaktır. Bir kimse Allah'a (c.c.) karşı ne derece kulluk bilinciyle, ihlâs ve takva üzere ibadet ederse, insanlara ve diğer yaratılmışlara karşı da o derece sorumluluk bilinci içinde, adâlet ve merhametle davranır. Her işinde Rabbinin sevgisini ve rızasını kazanmaya çalışır. 


Aşağıdakilerden hangisi ihsan üzere yaşayan bir insanın davranışı olamaz? 


A) Allah'ı görüyormuş gibi kulluk görevini yerine getirmek 


B) Herkese karşı adaletli ve merhametli davranmak 


C) Çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek 


D) Kötülüklerden ve çirkin işlerden uzak durmak 


E) Kimneyaparsa yapsın umursamamak 


Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar adına Cafer b. Ebi Talib, Habeş Kralı Neçaşi'ye şunları söylemiştir. “Ey hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine sahip 

bir kavimdik. Ağaçtan ve taştan yapılmış putlara tapar, kendiliğinden ölmüş hayvanların etlerini yer, kız çocuklarını diri diri toprağa gömer, insanlık dışı bütün kötülükleri yapardık. Akrabalarımızla ilgilenmez, komşu hakkı tanımazdık. Kuvvetli olanlarımız zayıflarımızı ezer, zenginlerimiz fakirlerin sırtından geçinirdi. Hak hukuk nedir bilinmezdi. Biz bu halde iken Allah (c.c.), bizim içimizden doğru, güvenilir, iffetli olarak bildiğimiz birini peygamber olarak gönderdi. O bizi bir olan Allah'a (c.c.) inanmaya ve yalnızca O'na ibadet etmeye çağırdı. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi geçinmeyi, komşuları gözetmeyi emretti. Bütün kötülük ve günahları, kan dökmeyi, yalancı şahitlik yapmayı, yetim malı yemeyi ve namuslu kadınlara iftira etmeyi ise yasakladı. Biz de onu doğruladık ve ona iman ettik. 
Allah'tan (c.c.) ona gelenlere tabi olduk. Sadece Allah'a (c.c.) ibadet ederek O'na hiç bir şeyi ortak koşmadık. Onun haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını ise helal bildik.” 


Metinde İslamiyet'in getirmiş olduğu ahlaki ilkelerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Emaneteriayet etmek 


B) Misafire ikram etmek 

C) Komşu haklarını gözetmek 
D) Yalan şahitlik yapmamak 
E) Akrabalarla iyi geçinmek 
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DİNLER TARİHİ 


“Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.” (Al-i İmran suresi, 134. ayet.) 


“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah, hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.” (Lokman suresi, 18. ayet.) 

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. 
Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucürât suresi, 12. ayet.) 

Aşağıda verilen hadislerden hangisi verilen ayetlerle ilişkili değildir? 


A) “Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.” (Müslim, Birr, 32.) 


B) “Güçlü, kimse güreşte rakibini yenen değildir. 
Asıl güçlü öfke anında kendine sahip olandır.” 
(Buhâri, Edeb, 76.) 


C) “Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır.” (Tirmizi, Zühd, 11.) 


D) “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.” 
(Tirmizi, Birr ve Sıla, 33.) 


E) “Kim bu dünyada bir kulun ayıbını örterse Allah da onun ayıbını kıyamette örter.” 
(Müslim, Birr, 12.) 
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“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah'ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. 
Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru kimseler bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır.” (Bakara suresi, 177. ayet.) 


|. Allah'a, (c.c.) ahiret gününe, meleklere, kitaplara, 
peygamberlere inanmak. 


Il. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcamak. 


Ill. Yüzleri doğuya ve batıya çevirmek. 
IV. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirmek. 
V. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabretmek. 


Yukarıda verilen öncüllerden hangileri bu ayete göre iyilik kapsamında değerlendirilebilir? 


A) 1,1, Ilve IV 
B) LiyiliveV 
C) 1,1, Vvev 
D) 1, Ill, VveV 
E) Il, lll, IV ve V 


İnsanın Allah’la (c.c.) ilişkisi inanç ve ibadet; diğer insanlarla ilişkisi ahlak ve hukuk (muamelat) olarak tecelli eder. Ahlaki ve hukuki (muamelata dair) hükümler iç içe olsa da ikisi birbirinden ayrı alanlardır. 
Güzel huy ve davranışların içselleştirilmesi kişisel mutluluğu sağladığı gibi toplumun huzur ve barışına da katkıda bulunur. Aslında bir toplumda ahlaki bilinç ve duyarlılık yüksek olduğunda hukuki problemlerin ortaya çıkması daha baştan önlenmiş olur... 


Bu paragrafın tamamlanması için aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazılması daha uygun olacaktır? 


A) Özet olarakinanç ile ilgili konular insanlık kadar eskidir. 


B) Anlaşıldığı üzere ibadetlerin nasıl yapılacağı Kur'an ve sünnetle belirlenmiştir. 


C) Ahlaki duyarlılık Kur'an'ın ısrarla üzerinde durduğu konular arasındadır. 


D) Sonuç olarak İslam'da haklar; kul Allah hakkı ve kul hakkı şeklinde tasnif edilmiştir. 


E) Özetlemek gerekirse İslam inanç, ibadet ve ahlak konularında birbirinden ayrılmaz ilkeler koyar. 


DİNLER TARİHİ 
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2. Ünite 


Aşağıdaki ayetlerden hangisinde ahlaki değerlerden biri yer almaz? 


A) “iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah'ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdigi maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır.” (Bakara suresi, 177. ayet.) 


B) “Ey inananlar! Zannın çoğundan kaçının. 
Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O hâlde Allah'tan korkun. 
Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.”(Hucürât suresi, 12. ayet.) 


C) “Ey inananlar! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasiklik ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir.”(Hucürât suresi, 
11. ayet.) 


D) Eğer kulumuza (Muhammed'e) indirdiğimiz (Kur'an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir süre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).”(Bakara suresi, 23. 
ayet.) 


E) “(Resülüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır.” (Nur suresi, 30. ayet.) 
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Kur'an-ı Kerim'de Allah (c.c.) katında tek geçerli dinin İslam olduğu belirtilmekle birlikte diğer dinlerin bir olgu olarak varlığı kabul edilmiştir. Diger dinlere mensup insanların güzel davranışları övülürken kötü davranışları yerilmiştir. Müslümanların Ehl-i Kitap'ın düştüğü hatalara düşmemesi için onların dinlerini ve tarihlerini tanıması gereklidir. 


Paragraftan çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Allah (c.c.) katında geçerli olan tek din İslam'dır. 


B) Kur'an-ı Kerim'de başka dinlerden bahsedilmektedir. 


C) Müslümanlar diğer dinleri tanıma konusunda mesafeli durmuştur. 


D) Diğer dinleri öğrenmek Müslümanlar için faydalıdır. 


E) Kur'an-ı Kerim'de güzel davranışlar övülmüştür. 


“Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. (Ra'd suresi, 
22. ayet.) 


“Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yagmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.” (Bakara suresi, 264. ayet.) 


“İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar” (İbrahim suresi, 31. ayet.) 


Verilen ayetlerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Hangi ibadetlerin yapılacağı Kur'an” Kerim'de belirtilmiştir. 


B) Allah rızası için yapılan ibadetlerin karşılığı hem bu dünyada hem de ahirette görülecektir. 


C) İbadetler sadece Rabbimizin rızasını kazanmak için yapılmalıdır. 


D) Müslümanlar iyilik yaparken kesinlikle gösteriş için yapmamalıdır. 


E) Allahrızası için yapılmayan tüm salih ameller boşa gider. 
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2. Ünite 


Ahlak doğru ve yanlış davranış pratiğidir. Etik (Grekçe ethos=aliskanlik) ise doğru ve yanlış davranış teorisidir. Ahlaki değil etik ilkelerden; etik değil de ahlaki bir davranış tarzından söz edebiliriz. Dolayısıyla ahlak davranış kurallarını, etik ise uyulması gereken ilkeleri ifade etmektedir. Daha açık bir ifadeyle etik, bir kişinin belli bir durumda dikkate alması gereken değerlerle ilgilidir; ahlak ise bunun hayata geçirilmesidir. Söz gelişi bunu somut bir şekilde şöyle dile getirebiliriz: Tıp etiğinden söz edilebilir, ama tıbbi ahlaktan pek söz edilemez, ancak bir doktorun ahlakından bahsedebiliriz. Tıp etiği, mesleğin gözetmeye çalıştığı ya da çalışması gerektiği, acının dindirilmesi gibi genel ilkelerle ilgilidir; bir doktorun ahlakı ise onun kendi kişisel davranışıyla ilgilidir ve hastalarından çok komşularının ve arkadaşlarının ilgi alanına girer. Demek oluyor ki etik, insan davranışının ilkeleri, ahlak da bu ilkelerin tikel bir durumda uygulanması ile ilgilidir. Etik tutumlarımız olduğu ve hayatımızda her gün ahlaki tavırlar içine girdiğimiz bir gerçektir. 

Paragraftan aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılabilir? 


A) Ahlak doğru ve yanlış davranış için kullanılan bir teoridir. 


B) Etik ve ahlak kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. 


C) Etik, insan davranış ilkelerinin hayata uygulanmasıdır. 


D) Tip etiği, bir doktorun kişisel davranışlarıyla ilgilidir. 


E) Etik değerlerle ilgiliyken ahlak bunun hayata geçirilmesidir. 
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Kur'an'da ve hadislerde Ehl-i Kitap'ın çeşitli konulardaki inanç ve düşünceleri, hayat tarzları, tutum ve davranışları hakkında bilgiler verilmiştir. Kur'an, Ehl-i Kitap'ı Allah'a (c.c.) kulluğa, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamaya çağırmaktadır. Müslümanları ise Ehl-i Kitap'la mücadelede itidalli olmaya çağırmaktadır. 
Kur'an ve hadislerde Ehl-i Kitap'ın yanıldığı, gizledigi, ihtilafa düştüğü veya inkâr ettiği konular ortaya konularak onlar yanlıştan dönmeye davet edilir. Bir yandan Ehl-i Kitap'ın yanlışları düzeltilirken diğer yandan İslam'ı kabul ederek Allah'ın dinine dönmeleri istenir. 


Buna göre Ehl-i Kitap’la ilgili hangisi söylenemez? 


A) Allah'ın (c.c.) ayetlerini inkâr ettikleri 

B) Hakla bâtılı karıştırdıkları 

C) Kendilerine emredilen hükümleri inkar ettikleri D) Tevrat ve İncil'deki hükümleri hakkıyla 


uyguladıkları 


E) Kendilerine verilen kitaptan bir kısmını gizledikleri 


Aşağıdaki ayetlerden hangisi Müslümanların Ehl-i Kitap'la olan ilişkilerini düzenlemeye yöneliktir? 


A) “İçlerinden zulmedenler şirke bulaşanlar hariç, Kitap ehli ile ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve (onlara) şöyle deyin: Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilâhımız da sizin ilâhınız da birdir (aynı ilâhtır). Biz sadece O'na teslim olmuş kimseleriz.” (Ankebüt suresi, 
46. ayet.) 


B) “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a iman edersiniz. Şayet Ehl-i Kitap iman etmiş olsaydı, onlar için daha hayırlı olurdu. Onlardan müminler olmakla birlikte, çoğunluğu fasıklardır. (Âl-i İmran suresi, 110. 
ayet.) 


C) “Ey Ehl-i Kitap! (Bu Kitab'ın Allah'tan olduğuna) şahit olduğunuz hâlde niçin Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?”(Âl-i İmran suresi, 70. ayet.) 


D) “Ey Ehl-i Kitap! Bildiğiniz hâlde, neden hakla batılı birbirine karıştırıp hakkı gizliyorsunuz?” 
(Âl-i İmran suresi, 71. ayet.) 


E) “Deki: Ey Ehl-i Kitap! (Kur'ân'ın Allah tarafından indirildiğine) şahitlerken, niçin onu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışıyorsunuz? 
Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir” (Âl-i İmran suresi, 99 ayet.) 
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2. Ünite 


Pakistanlı düşünce adamı Zafer İshak Ensari, Birdni hakkında şunları söylüyor: Ebü Reyhan El- Birüni birçok din hakkında eserler kaleme aldı, özellikle Hint dinleri ile ilgili araştırmalar yaptı. Müslüman âlimlerin Hinduizm hakkındaki kanaatlerinin oldukça olumsuz olduğu bilinir. İslam dinindeki tevhid ilkesinin hayati önemi dolayısıyla bu anlaşılabilir bir durumdur. Ne var ki, Birüni Hinduizm hakkındaki çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdü ve hiçbir önyargıya yenilmedi; saglam bilgiyi aramakta gevşeklik göstermedi. 
Hinduizm hakkında hakkıyla çalışmak için Sanskritçe öğrendi; onların dini felsefelerinin derinliğini anlamak için Hindu âlimlerin önünde diz çöktü ve entelektüel geleneklerini derinlemesine anlamak için Hindularca ortaya konulmuş eserlerin neredeyse tamamına ulaşmak için uğraş verdi. Böylece, Birüni'nin çalışması kulaktan dolma veya dışarıdan öğrenilenlere değil, büyük oranda Hinduizm'in orijinal kaynaklarından edinilen sağlam bilgilere dayanıyordu. 


Bu olaydan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? 


A) Müslüman bilim adamları diğer dinleri araştırırken İslami kaynaklara göre hareket ederler. 


B) Birüni, Hinduizm ile ilgili araştırmalarında tercüme eserlerden faydalanarak yapmıştır. 


C)  Birüni çalışmalarını sadece Hinduizm üzerinde yapmış başka eserler ortaya koymamıştır. 

D) Birüni Hinduizm'le ilgili yaptığı araştırmalarda objektif bir bakış açısı taşımıştır. 


E) Birünidiğer dinleri incelerken o dinlerin inanç sistemlerinin ne şekilde olduğunu izah etmiştir. 
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29. Müslümanlar, İslam'ın başlangıcından itibaren farklı dinlere mensup insanlarla bir arada yaşama tecrübesine sahip olmuşlardır. Kur'an'ın Bakara suresi 256. 
ayette açıkça dile getirdiği “...Dinde zorlama yoktur...” 
hükmü, başka dinlere mensup insanlarla münasebetlerin barış ortamında müsamaha ile yürütülmesine yardımcı olmuştur. Bu sebepten, Müslümanların yaşadıkları bölgelerde Yahudi, Hristiyan ve diger dinlere mensup insanlar herhangi bir zorlukla karşılaşmadan özgürce varlıklarını sürdürme imkânı bulmuşlardır. 


Bu paragraftan çıkartılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Müslümanlar sadece kendi dinlerine mensup insanlarla bir arada yaşamışlardır. 


B) Müslümanlar dinde zorlama yoktur ayeti gereği Hristiyanlarla barış içinde yaşamışlardır. 


C) İslam diğer dinlere hoşgörü ile yaklaşır. Sosyal hayatta din ve ırk ayrımı yapmaz. 


D) Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanları dinlerini değiştirmeye zorlanmislardir. 


E) İslam'ın diğer dinlere bakış açısı dışlayıcı ve diğer din mensupları arasında ayrım yapıcı şekildedir. 


T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 


Bakalım kaç net yapmışız? 
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